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Onderwerp 3: Maak mensen die aan huidvraat lijden rein 
 

De opdracht aan de discipelen die wij willen onderzoeken is: Ga op weg en 

verkondig: Het Koninkrijk van de hemel is nabij, omdat de Koning Zelf op 

aarde was. 

Dit moest ook zichtbaar worden gemaakt in zieken genezen, doden opwekken, 

reinigen die aan huidvraat leiden en demonen uitdrijven. 

Mattheüs 10:7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 

8Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en 

drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 

 

De discipelen ervaarden met name dat de zieken werden genezen en dat de 

demonen uitgingen. Van de andere tekenen vinden wij bij hen geen getuigenis 

toen Jezus nog op aarde was. 

Lukas 9:1 Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle 

demonen, en de kracht om ziekten te genezen. 2Daarna zond Hij hen uit om het 

koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. 

 

Ook nu horen we van zieken die genezen en demonen die uitgaan, maar wat 

betekent reinigen van hen die aan huidvraat lijden?  

Wat is dit eigenlijk en geldt deze opdracht ook voor ons? 

 

Reinigen die aan huidvraat leiden 

Misschien dat de term ‘huidvraat’ ons ook vreemd in de oren klinkt en zijn wij 

meer gewend nog aan de term ‘melaatsen reinigen’. 

Sinds ik de NBV gebruik en ontdekte waarom het woord ‘huidvraat’ wordt 

gebruikt werd voor mij meer duidelijk in welke richting ik moest zoeken. 

 

Huidvraat is in de NBV de vertaling van het Hebreeuwse woord tsara’at. In de 

NBV21 is de vertaling al weer aangepast en wordt huidvraat ‘een huidziekte’ 

genoemd. In oudere vertalingen wordt het woord vertaald met melaatsheid. 

Melaatsheid wordt meestal opgevat als een synoniem voor lepra, maar het gaat 

bij deze aandoening niet om een lepra-achtige ziekte. Lepra bestond nog niet 

in de tijd van het Oude Testament. Bovendien kunnen de aangetaste huid en 

ledematen van een leprapatiënt niet herstellen, en van de ‘huidvraat’ in het Oude 

Testament kan men wel genezen. 

Door de aandoening van de huid met de term tsara’at (eczeem, zweren) werd de 

mens onrein. Ook kon het woord slaan op vlekken of schimmel in huizen of 

stoffen, zoals wol en leer. Huizen en voorwerpen konden dus ook onrein 

worden. 
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In Leviticus 13 en 14 lezen we over de huidvraat en de vaststelling van deze 

aandoening door de priester. De persoon met huidvraat wordt rein of onrein 

verklaard door de priester. 

De vaststelling van huidvraat lezen we in Leviticus 13. Bij vaststelling van 

huidvraat wordt deze na 7 dagen opnieuw beoordeeld. In de periode van 

onreinheid wordt de persoon afgezonderd buiten de legerplaats. Als het ware in 

quarantaine geplaatst. Het getal zeven is een getal van de volheid, alsof de maat 

van de zonde eerst vol moest worden. 

 

Ook materialen (linnen, wol of leer) die worden besmet moeten bij vaststelling 

door de priester na 7 dagen worden beoordeeld en bij blijvende besmetting met 

vuur worden verbrand. 

De reiniging van de persoon met huidvraat geschiedt na de vaststelling van 

reinheid door besprenkeling met bloed en het wassen met water (ook van de 

kleren). 

 

Reinigen van hen die aan huidvraat leiden was een priesterlijke taak! 

Leviticus 14:3 en de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn 

huidvraat genezen is. Als dat zo is, 4moet de priester opdracht geven om voor 

degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken twee levende, reine 

vogels te halen, en cederhout, karmozijn en majoraan. 5De ene vogel laat hij 

slachten boven een met bronwater gevulde aarden schaal. 6De andere, levende 

vogel moet hij, net als het cederhout, het karmozijn en de majoraan, in het bloed 

van de boven het bronwater geslachte vogel dopen, 7en met dat bloed moet hij 

degene die na zijn huidvraat moet worden gereinigd zevenmaal besprenkelen. 

Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open 

veld. 8Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, moet zijn kleren wassen, 

al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. 

 

De onreinheid bij het aanraken van een dode 

Onrein was men ook bij het aanraken van een dode. Alles lijkt te maken te 

hebben met de verontreiniging van het heiligdom van God. 

Numeri 19:17 Voor zo'n onreine moet men wat van de as van het dier dat voor 

de ontzondiging verbrand is, nemen, en daarop in een vat bronwater gieten. 

18En iemand die rein is, moet hysop nemen en die in dat water dopen, en dat 

moet hij op de tent sprenkelen, en op al de voorwerpen, en op de personen die 

daar aanwezig waren, ook op hem die de beenderen, de vermoorde, de dode of 

het graf aangeraakt heeft. 19Degene die rein is, moet degene die onrein is, op 

de derde dag en op de zevende dag besprenkelen, en op de zevende dag moet 

hij hem ontzondigen. Dan moet hij zijn kleren wassen en zich met water wassen 

en is hij 's avonds rein. 20Wie daarentegen onrein is en zich niet ontzondigt, 

die persoon moet uit het midden van de gemeente uitgeroeid worden, want hij 

heeft het heiligdom van de HEERE verontreinigd, het reinigingswater is niet 
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op hem gesprenkeld: hij is onrein. 21Het is voor hen een eeuwige verordening. 

Hij die het reinigingswater sprenkelt, moet zijn kleren wassen. Ook hij die het 

reinigingswater aanraakt, is tot de avond onrein. 22Ja, alles wat een onreine 

aanraakt, is onrein. Ook de persoon die dat aanraakt, is tot de avond onrein. 

 

Het reinigingsritueel 

Voor het reinigingsritueel zijn twee levende vogels nodig. Water heeft een 

helende, genezende en reinigende kracht. Cederhout staat voor duurzaamheid. 

Hysop die in scheuren van een muur groeit (1 Koningen 5:13), is een soort 

huislook waarvan men een kwast kan maken en kan sprenkelen (Exodus 12:22). 

In de NBV wordt de vertaling met Majoraan aangehouden omdat deze plant 

praktisch overal in Israël voorkwam en bekend staat om zijn reinigende 

vermogen (Psalm 51:9). Samen met cederhout en karmozijn werd 

majoraan/hysop gebruikt bij de reiniging van mensen bij wie huidvraat was 

geconstateerd (Leviticus 14:4-6). 

 

De ene vogel wordt geslacht boven een pot met levend (bron)water, waar 

vervolgens het bloed invalt. Hiermee verkrijgt men reinigingswater, waarin de 

andere vogel gedoopt wordt die daarna de onreinheid weg zal dragen. De 

vogel laat men in het open veld wegvliegen als symbool van het ontkomen aan 

de dood. 

Huidvraat lijkt ook een type te zijn van een zichtbare besmetting van het 

lichaam of de stoffen en zelfs een huis door de zonde. 

Het gevolg van huidvraat is afzondering (quarantaine) om besmetting met 

onreinheid van anderen te voorkomen.  

 

Door huidvraat wordt de zonde in het vlees (lichaam) zichtbaar 

Als huidvraat door de priester werd vastgesteld was de persoon onrein. Er was 

sprake van een schuld die verzoend moest worden, omdat door de huidvraat de 

zondige natuur van de mens zichtbaar werd. Bij het reinigingsritueel moet dan 

ook door de priester een schuldoffer gebracht worden (Leviticus 14:12,21). De 

huidvraat kon ook zichtbaar worden als gevolg van een zondige daad. 

Huidvraat liet zien aan Gods volk dat de zonde in het vlees aanwezig was en dat 

er een voortdurende noodzaak voor reiniging was. Het offer van Jezus 

voorziet in deze reiniging. 

1Johannes 1:7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, 

dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons 

van alle zonde. 

 

De twee vogels 

Evenals de twee bokken op Grote Verzoendag tezamen wijzen op twee aspecten 

van de verzoening door het offer van Jezus, zo wijzen de twee vogels in de wet 

op de huidvraat ook op het offer van Jezus – maar op een geheel andere wijze. 



4 

 

De twee vogels verwijzen naar de dood en de opstanding van Jezus, zoals in 

Romeinen 4:25: Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt 

omwille van onze rechtvaardiging.  

 

In Leviticus 14:7 lezen we dat de priester zevenmaal bloed sprenkelt over de 

persoon die is genezen. Zeven is het getal van de volheid. Het wijst daarmee 

vooruit op het volkomen offer dat Jezus bracht voor onze zonden.  

De tweede vogel die is bedekt met het bloed van de eerste vogel, mag in het 

open veld wegvliegen. Dit verwijst naar het leven door de opstanding van Jezus. 

Of mag je ook verwijzen naar het afleggen van het oude leven (aangetast door 

huidvraat) en door genade bekleed worden met het nieuwe leven in Christus? 

 

Reiniging en ontzondiging 

Het begrip van reiniging en ontzondiging was bij de Joden zeker bekend. Zij 

verwachten een dergelijke bron in Jeruzalem. 

Zacharia 13:1 Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen 

van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen 

afwassen. 

Zij zagen uit naar een dag waar God het opnieuw voor Zijn volk zal opnemen en 

de onreinheid zal afwassen. 

 

Huidvraat bij een zondige daad 

Mirjam werd getroffen door huidvraat na kritiek op Mozes. De huidvraat kwam 

toen God zich terugtrok en zijn heiligdom verliet. 

Numeri 12:7 Maar met mijn dienaar Mozes, op wie Ik volledig kan vertrouwen, 

ga Ik anders om: 8met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en 

hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn 

dienaar Mozes te maken?’ 9De HEER ontstak in woede tegen hen en ging weg. 

10Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door 

huidvraat, haar huid was wit als sneeuw. 

 

De genezing van Mirjam was op voorspraak van Mozes: 

13 Toen riep Mozes luid de HEER aan: ‘Ik smeek u, God, genees haar!’ 14De 

HEER antwoordde Mozes: ‘Als haar vader haar openlijk in haar gezicht had 

gespuugd, zou ze die schande zeven dagen moeten dragen. Daarom moet ze 

zeven dagen buiten het kamp gehouden worden, daarna mag ze terugkomen.’ 

15Zo werd Mirjam zeven dagen buiten het kamp gehouden, en het volk brak niet 

op zolang zij niet was teruggekeerd. 

 

De aantasting van huizen in het beloofde land is ook een beeld van de 

onreinheid van het lichaam en kan ook te maken hebben met een directe straf 

van God op grond van onreinheid. 
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Leviticus 14:33 De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 34‘Wanneer jullie 

eenmaal in Kanaän zijn, het land dat Ik jullie in bezit zal geven, en Ik daar een 

huis door vraat laat aantasten, 35moet de eigenaar bij de priester melden dat 

zijn huis is aangetast. 

 

Reiniging van huizen 

Leviticus 14:52 Zo reinigt hij het huis van zonde, met het bloed van de vogel en 

het bronwater en met de levende vogel en het cederhout, de majoraan en het 

karmozijn. 53De levende vogel laat hij vrij in het open veld buiten de stad. Zo 

voltrekt hij aan het huis de verzoeningsrite en wordt het weer rein.’ 

54Tot zover de voorschriften in verband met de verschillende soorten vraat: de 

voorschriften in geval van ziekelijke uitslag aan hoofdhuid of kin, 55van vraat 

aan stoffen of huizen, 56en van zwellingen, huiduitslag en vlekken op de huid. 

57Zo kan men nauwkeurig bepalen wat er gedaan moet worden wanneer iets of 

iemand onrein is of rein. Tot zover de voorschriften omtrent vraat. 

 

Huidvraat als teken 

De huidvraat die de mens van top tot teen heeft aangetast, wordt door God 

gebruikt als een zichtbaar teken van de besmetting door de zonde. Zo moet 

Israël de ernst van de zonde leren verstaan. Huidvraat had in de Bijbel in  haar 

vele varianten dus ook een symbolisch karakter. De zonde is net zo 

afschuwelijk en weerzinwekkend als de huidvraat. De verschijning  van een 

persoon met huidvraat was voor Israël een soort aanschouwelijk onderwijs. 

Hij/zij moest de kleren scheuren, het haar los laten hangen, baard en snor 

bedekken en “Onrein, onrein” roepen. Dat waren symbolische karakteristieken 

van rouw. Iemand met huidvraat was levend dood. 

 

Dit is een beeld van de mensheid die door de zonde ‘levend dood’ is. Voor ons 

heeft het woordje ‘onrein’ de betekenis van vuil, vies en smerig, maar dat is 

zeker niet de betekenis in de context van de Bijbel. Iemand die onrein was 

mocht niet in de tempel komen. Hij stond buiten de gemeenschap van mensen 

en buiten de gemeenschap met God. Hij was een zichtbaar, afschuwelijk, levend 

symbool van de zonde. Hij was een uitgestotene, een paria. 

 

Huidvraat in het Oude Testament 

Naäman leed aan huidvraat. Een Israëlitisch meisje dat naar Aram is ontvoerd, 

vertelt hem dat de profeet Elisa hem kan genezen. 

Elisa wist hoe hij aan de opdracht van reiniging moest voldoen: 

2Koningen 5:10 Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u 

zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer 

rein zijn.’ 
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Gehazi nam de beloning aan voor de genezing en kwam hiermee onder de vloek 

van de onreinheid door huidvraat.  

2Koningen 5:27 Moge de huidvraat van Naäman voor eeuwig op jou en je 

nakomelingen overgaan!’ Gechazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en 

wit als sneeuw. 

 

Azarja koning van Juda werd getroffen door huidvraat. 

2Koningen 15:5 De HEER trof de koning met huidvraat, waaraan hij leed tot 

op de dag van zijn dood. Al die tijd leefde hij in afzondering, terwijl zijn zoon 

Jotam de gang van zaken in het paleis regelde en ook het landsbestuur 

waarnam. 

 

Uzzia koning van Juda bracht een reukoffer in de tempel en werd getroffen door 

huidvraat. 

2Kronieken 26:19 Uzzia ontstak in woede. En terwijl hij, de schaal met 

reukwerk in zijn hand, tegen de priesters tekeerging, verscheen daar, ten 

overstaan van de priesters, in de tempel van de HEER, bij het reukofferaltaar, 

plotseling uitslag op zijn voorhoofd. 20Toen de hogepriester Azarja en de 

andere priesters hem recht aankeken en vaststelden dat zijn voorhoofd door 

huidvraat was aangetast, joegen ze hem onmiddellijk de tempel uit. Hij maakte 

zelf ook haast, want de HEER had hem getroffen. 21Tot op de dag van zijn 

dood bleef koning Uzzia aan huidvraat lijden. Al die tijd leefde hij in 

afzondering, want het tempelcomplex was voor hem verboden terrein. 

 

Ook David wist van de reiniging die hij nodig had na de zonde met Batseba en 

de dood van Uria. Hij kende de geestelijke toepassing. 

Psalm 51:9 Neem met majoraan (hysop) mijn zonden weg en ik word rein, 

was mij en ik word witter dan sneeuw. 

 

Jezus en de genezing van huidvraat 

Mattheüs 8:2 Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp 

zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt U mij rein maken.’ 3Jezus 

strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen 

was hij gereinigd van zijn huidvraat. 4Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er 

met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als 

getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ 

 

Geen vraag naar reiniging 

In de tijd van Elisa was er geen reiniging, omdat het volk de reiniging en 

genezing niet zocht bij God. 

Jezus wijst hierop in de synagoge van Nazareth tot grote woede van de 

toehoorders. 



7 

 

Lukas 4:24 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die 

leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër 

Naäman.’ 

Naäman zocht zijn genezing bij de God van Israël! 

 

De arme Lazarus 

In het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus zou je van Lazarus ook 

kunnen zeggen dat hij aan huidvraat leed (zweren). 

Jezus gebruikt hier dit beeld niet om Lazarus voor iets te veroordelen, maar te 

laten zien dat hij bij zijn sterven door de engelen wordt gedragen in de schoot 

van Abraham. 

Lukas 16:20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, 

overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot 

van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die 

zijn zweren likten. 22Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de 

engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en 

werd begraven. 

 

De tien mensen met huidvraat 

Lukas 17:12 Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien 

mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13Ze 

verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’  

 

14Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ 

Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen 

was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ 

voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan.  

 

17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 

18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze 

vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u 

gered.’ 

 

Eén van hen een Samaritaan keerde terug en loofde God met luide stem. 

Door zijn geloof in Jezus is hij niet alleen gereinigd, maar tevens gered. 

Jezus is hier méér dan een geneesheer. Hij is de Heiland die de mens laat  delen 

in de gemeenschap met God. De priester kon degene met huidvraat alleen rein 

verklaren. Jezus kan hem ook rein maken. 

 

Wat is er met de onreinheid van het vlees gebeurt? 

Omdat Jezus in het vlees heeft geleden is zijn sterven ook de rechtvaardiging 

voor het vlees. Ook de offers die gebracht moesten worden wijzen op deze 

verzoening. Omdat wij alleen verlost worden van de onreinheid door de dood 
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van ons vlees is het goed om te weten, dat door het offer van Jezus er geen 

veroordeling (geen aanklacht) meer tegen ons is. 

Kolossenzen 2:13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, 

maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze 

zonden kwijtschold. 14Hij heeft het document met voorschriften waarin wij 

werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te 

nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen 

openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 

 

De reiniging van onze ziel door het bloed 

1Johannes 1:9 Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig 

is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 

De werking van het bloed is hier in de eerste plaats de reiniging van de beleden 

zonden. Deze reiniging voltrekt zich aan onze ziel. 

Hier gaat het om de reiniging van elke smet en niet om de vergeving door de 

rechtvaardiging van de erfzonde. 

Het offer van het bloed is gegeven om de schuld van de zonde weg te nemen. 

De werking van het bloed is om de kracht van de zonde teniet te doen en ons 

te reinigen. Een leven in zonde berooft God van Zijn eer en brengt ons in 

slavernij. 

Als wij de werking van het bloed toestaan, als wij geloven dat wij deel hebben 

aan de vergeving en reiniging door het bloed van Christus, heeft de zonde 

geen macht meer om over ons te heersen en zullen wij de waarheid verstaan 

om die te doen. 

 

Het offer van de vogels laat dit ook zien. De vogel welke blijft leven is gedoopt 

in het bloed van het offer. De reiniging is met water. Het getuigenis van het 

nieuwe leven is de Geest het water en het bloed. 

1Johannes 5:6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door 

het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, 

omdat de Geest de waarheid is. 7Er zijn dus drie getuigen: 8de Geest, het water 

en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. 

 

De heiliging 

Het bloed van Jezus heeft ons niet alleen in een nieuwe relatie gebracht met 

God, maar moet ook in ons werken om ons innerlijk geheel en al te vernieuwen, 

te reinigen en te heiligen. 

Hebreeën 13:12 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te 

heiligen, buiten de stadspoort geleden. 

 

Ook Jezus zonderde zich af buiten de legerplaats in onze plaats! Hij heeft ook 

onze onreinheid op zich genomen en op het kruis gebracht, waardoor wij 

nimmer buiten de gemeenschap met God behoeven te leven. 
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Johannes 17:19 Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de 

waarheid geheiligd zijn. 

Onze heiliging is een vrucht van de gerechtigheid van Jezus, Zijn bloed heiligt 

ons! (Romeinen 6) 

 

Het voorrecht van de priester 

Het recht om in Gods tegenwoordigheid te zijn was het voorrecht van de 

priesters in het Oude Testament. 

Zij hadden de vrije toegang tot de woning van God. Er was een verlangen te 

naderen voor Gods aangezicht (Psalm 42:3, Psalm 31:20,21). 

In het Oude Testament werden de Levieten alleen gereinigd, maar de priesters 

werden ook geheiligd door besprenkeling met het bloed (Exodus 29, Leviticus 

8). 

1Petrus 1:2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, 

gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. 

Genade zij u en vrede, in overvloed. 

 

Ons dankoffer 

Het dankoffer wat gebracht werd bij de reiniging van huidvraat is onder het 

Nieuwe Verbond ons eigen lichaam als een levend (rein) offer. 

Romeinen 12:1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid 

vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst 

te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen 

aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te 

ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 

 

Reiniging ziet op het oude leven. Heiliging op het nieuwe leven (Efeze 5:25, 

2Timotheüs 2:21). Heiliging brengt ons op een hogere weg, waarop wij 

wandelen mogen. De weg van het nieuwe leven in Christus, in gemeenschap met 

God. 

 

Hoe worden nu de mensen die aan huidvraat lijden rein? 

Na de opstanding van Jezus wordt niet meer vermeld dat mensen worden 

gereinigd van huidvraat. 

Het onderscheid tussen rein en onrein wordt nu helemaal opgeheven. Ook de 

onreine mag bij God zijn (zie reeds het beeld van de arme Lazarus). God ziet 

ons in Christus. 

Het offer van Jezus rechtvaardigt niet alleen de mens, maar reinigt Hem 

ook. 

De onreinheid van het oude leven heeft zijn macht over ons verloren. 
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Romeinen 6:6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is 

omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer 

slaven van de zonde zijn. 7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 

 

Deze reiniging is wel een doorgaand proces om in het lichaam van de oude 

mens het nieuwe leven te kunnen leven. 

De heiliging vindt plaats door de Heilige Geest, om het nieuwe leven te kunnen 

leven in onze ziel. 

1Tessalonicenzen 5:23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle 

opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn 

bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 

 

Het is belangrijk dat wij beseffen dat wij deze reiniging blijvend nodig 

hebben. Dat wij onze zonden belijden en onze schuldenaren vergeven. 

Een beeld hiervan zien wij in het Oude Testament bij de inrichting van de 

tabernakel. Tussen het brandofferaltaar en de tent van God stond het koperen 

wasvat. Het wasvat bedoeld voor de reiniging welke nodig was om God te 

kunnen ontmoeten. 

Exodus 30: De HEER zei tegen Mozes: 18‘Maak een bronzen wasbekken op een 

bronzen onderstel, voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent en het 

altaar en doe er water in. 19Met dit water moeten Aäron en zijn zonen hun 

handen en hun voeten wassen. 20Ze moeten dit doen voordat ze de 

ontmoetingstent binnengaan, anders zullen ze sterven. Ook wanneer ze dienst 

gaan doen bij het altaar en de HEER een offer gaan brengen, 21moeten ze hun 

handen en hun voeten wassen, anders zullen ze sterven. Deze bepaling blijft 

voor altijd van kracht voor Aäron en zijn nakomelingen, voor alle komende 

generaties.’ 

 

God liet hiermee zien dat de ontmoeting met Hem alleen mogelijk was door een 

voortdurende reiniging door het offer van Jezus.  

Door de werking van het Nieuwe Verbond is Jezus als onze Hogepriester in de 

hemel om ons voortdurend te reinigen van daden, die ons geestelijk in de dood 

kunnen brengen en om ons te heiligen om God te dienen. Hierdoor is het 

mogelijk om in dit leven het nieuwe leven te ontvangen. 

 

Hebreeën 9:13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en 

geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of 

bestrooid met de as van een jonge koe,  

14hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige 

Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten 

reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan 

de levende God? 
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15Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven 

om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen 

allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 

 

Door dit in de praktijk te brengen en als waarheid te verkondigen zijn wij 

gehoorzaam aan de opdracht van Jezus: ‘maak mensen die aan huidvraat lijden 

rein’. 

 

De vraag is nu hoe brengen wij dit in de praktijk? 

Bij huidvraat gaat het om een besmettelijke aandoening als beeld van de zonde. 

Bij huidvraat werd de persoon buiten de gemeenschap gesloten tot de 

aandoening van het lichaam genezen was verklaard. Hierbij is de vraag hoe wij 

dit beeld vertalen naar de praktijk van elke dag. 

Een vergelijking in deze tijd met een pandemie en het voorkomen van de 

besmetting door quarantaine van de zieke geeft aan wat het voortwoekeren van 

een zonde in een gemeente kan aanrichten.  

 

Paulus geeft in zijn brieven een paar voorbeelden, waarbij geen berouw wordt 

getoond voor de zonde. Hoewel dit extreme uitwassen lijken, geeft dit wel de 

ernst aan als een dergelijke zonde in de gemeente wordt toegestaan. 

1Timotheüs 1:19  Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft 

hun geloof schipbreuk geleden. 20Onder hen bevinden zich Hymeneüs en 

Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet 

moeten lasteren. 

 

1Korintiërs 5:4 Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn, en de kracht van 

onze Heer Jezus bij ons is, 5moet u die persoon aan Satan uitleveren. Dan gaat 

zijn huidige bestaan verloren, opdat hij zal worden gered op de dag van de 

Heer. 

 

Ook in Openbaring 2 en 3 wordt zichtbaar dat een voortwoekerend kwaad in de 

gemeente leidt tot een geestelijke dood. Ontmaskering van het kwaad en 

terugkeer naar de navolging van Jezus geeft leven. Als de gemeente zelf niet 

meer gehoorzaam is wordt de enkeling aangesproken om te volharden. De 

oproep is te luisteren wat de Geest tegen de gemeente zegt. 

Openbaring 3:4 Maar enkelen in Sardes …. 

Openbaring 3:20 Als iemand mijn stem hoort …. 

 

Boetedoening over de zonde werd in de vroege kerk reeds in de praktijk 

zichtbaar gemaakt. In de Katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk kent 

men het sacrament van de biecht. Bij deze vorm van boetedoening door de 

zondaar en absolutie door de priester, moest de boeteling berouw tonen en het 

voornemen hebben zijn/haar leven te veranderen.  
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Of dit een vorm is om voor deze tijd opnieuw onder de aandacht te brengen weet 

ik niet. Het gaat daarbij dan wel om een duidelijke prediking van de waarheid en 

terugkeer naar de navolging van Jezus. 

 

Ik denk ook niet in de eerste plaats aan een openbare schuldbelijdenis, maar wel 

aan een zichtbaar getuigenis van de gelovigen van een dagelijkse reiniging. Een 

getuigenis dat er werkelijk een verandering heeft plaatsgevonden. 

Het besef dat accepteren van zonden in een gemeenschap, familie of gemeente 

leidt tot de (geestelijke) dood van deze gemeenschap is een belangrijke 

boodschap om de opdracht van Jezus in de praktijk te brengen. 

 

Het is dan ook belangrijk dat niet alleen de zonde wordt beleden, maar ook de 

keuze wordt gemaakt het goede te gaan doen. Ook hierin is een duidelijke 

boodschap en begeleiding noodzakelijk. 

Romeinen 12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 

kwade door het goede. 

 

De praktijk van de reiniging en heiliging is allereerst een werk van de Heilige 

Geest. Hij wil het getuigenis van Jezus zichtbaar maken voor de wereld, door 

ons persoonlijk en door de Gemeente.  

Johannes 17:19 Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de 

waarheid geheiligd zijn. 20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door 

hun verkondiging in Mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in 

Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U 

Mij hebt gezonden. 

 

 

 

Teus van Vliet, 1 november 2022 


