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Onderwerp 2: Wek doden op 

 

De opdracht aan de discipelen was: Ga op weg en verkondig: Het Koninkrijk 

van de hemel is nabij, omdat de Koning Zelf op aarde was. 

Dit moest ook zichtbaar worden gemaakt in zieken genezen, doden opwekken, 

reinigen die aan huidvraat leiden en demonen uitdrijven. 

Mattheüs 10:7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 

8Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en 

drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 

 

Wat vroeg Jezus van zijn discipelen met de opdracht: Wek doden op? 

Zij hadden het Jezus zien doen en stelden er geen vragen over. Toch kwam het 

in de tijd van de apostelen weinig voor dat doden lichamelijk werden opgewekt. 

Wat betekent deze opdracht voor ons, of is dit in onze tijd niet meer nodig? Wat 

heeft Jezus ons hiermee willen leren? 

Is het Koninkrijk van God niet meer nabij dan in de tijd van de apostelen en 

welke tekenen mogen wij dan verwachten? 

 

Romeinen 15:18 Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot 

stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en 

doe, 19door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de 

macht van Gods Geest. 

 

Ook nu horen we van zieken die genezen, demonen die uitgaan, maar dat doden  

worden opgewekt blijft een uitzondering. Hoe komt dit, hebben wij deze 

opdracht van: ‘Wek doden op’ wel goed begrepen? 

 

Misschien moeten wij eerst eens kijken wat de Bijbel ons leert over het begrip 

‘dood’. Als wij over iemand spreken die dood is denken wij in de eerste plaats 

aan iemand wiens lichaam gestorven is. 

Voor Jezus was het opwekken van een dood lichaam niet moeilijker dan het 

genezen van een ziek lichaam. Hoewel Hij alle zieken die tot Hem kwamen 

genas kon dat bij de doden natuurlijk niet. De doden kwamen immers niet 

naar Hem toe. 

Jezus wist hoe en wanneer Hij de doden moest opwekken, omdat Hij de wil van 

zijn Vader deed. 

Johannes 5:19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Werkelijk, Ik 

verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de 

Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 

 

Bij de doden moest Hij op hun weg komen en doen wat Hij de Vader zag doen. 

In de zieken die tot Hem kwamen herkende Hij reeds het werk van de Vader 

(in het komen tot Hem). Allen die tot Hem kwamen werden dan ook genezen! 
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De zalving van Jezus 

De zalving van Jezus was gericht op het leven van de mensen, zowel in de 

verkondiging als in de tekenen. Een terugkeer uit de gevangenschap van de dood 

naar het LEVEN. Een leven in het Koninkrijk van God onder de heerschappij 

van het Nieuwe Verbond van genade. In het Oude Testament kunnen we dit al 

lezen in Jesaja 59, 60 en 61. Jezus verwijst in Lukas 4 naar de vervulling van 

deze profetie. 

Lukas 4:18,19 De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan 

gevangenen hun vrijlating bekend te maken (UIT DE DOOD) en aan blinden 

het herstel van hun zicht (BEDEKKING), om onderdrukten hun vrijheid te 

geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. 

 

Weerstand en ongehoorzaamheid tegen het evangelie geeft een bedekking 

(blindheid) en verhindering om genezing te ontvangen. 

Handelingen 28:26 “Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar 

niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. 27Want 

het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij 

gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun 

hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen 

genezen.’” 

 

Lichamelijke opwekkingen uit de dood door Jezus toen Hij op aarde was: 

 

• De jongen uit Naïn (enige zoon van een weduwe) 

Lukas 7:11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn 

leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12Toen Hij de poort van 

de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van 

een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13Toen de Heer haar 

zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet 

meer.’ 14Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven 

stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15De dode richtte zich op en 

begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 

  

• Het dochtertje van Jaïrus (een meisje van 12 jaar) 

Markus 5:39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n 

misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40Ze lachten 

Hem uit. Maar Hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en 

moeder van het kind en de leerlingen die bij Hem waren de kamer van het kind 

binnen. 41Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ 

In onze taal betekent dat: ‘Meisje, Ik zeg je, sta op!’ 42Meteen stond het meisje 

op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met 
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stomheid geslagen. 43Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten 

mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven. 

 

Lukas 8:50 Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal 

ze worden gered.’ 51Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met 

Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en 

moeder van het meisje. 52Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen 

zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet 

gestorven maar slaapt.’ 53Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven 

was. 54Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 55Haar 

levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te 

eten te geven. 

 

• Lazarus (een vriend van Jezus) 

Lazarus was ziek, maar Jezus wachtte bewust tot hij gestorven was. Hij bleef 

nog twee dagen waar Hij was (op de derde dag ging Hij op weg). Toen Hij 

aankwam was Lazarus al vier dagen in het graf. Hij noemde de ziekte ‘één die 

niet uitloopt op de dood, maar op de eer van God’. 

Hij benoemt het sterven met inslapen en opwekken met wakker maken. 

 

Johannes 11:3 De zusters (van Lazarus, Martha en Maria) stuurden iemand 

naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde 

zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat 

de Zoon van God geëerd zal worden.’ 

5Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 6Maar toen Hij 

gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was. 

7Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 

8‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu 

wilt u daar toch weer naartoe?’ 9Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie 

overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 10maar wie 

’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ 11Nadat Hij dat gezegd 

had zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ 

12De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ 13Zij 

dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven 

was. 14Toen zei Hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15en om jullie ben Ik 

blij dat Ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu 

naar hem toe gaan.’ 

 

Johannes 11:17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier 

dagen in het graf lag. 

 

Johannes 11:41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: 

‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. 42U verhoort Mij altijd, dat weet 
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Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat 

U Mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep Hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De 

dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn 

gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken 

los, en laat hem gaan.’ 

 

Lukas 11:25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 

gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in Mij gelooft 

zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 

 

Deze opwekking van Lazarus ‘zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 

loopt uit op: 

1. Velen die tot geloof kwamen. 

Johannes 11:45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien 

hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. 

 

2. Het doodvonnis van Jezus. 

Met de opwekking van Lazarus tekende Jezus ook zijn eigen doodvonnis. 

Johannes 11:49 Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen 

de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! 50Besef toch dat het in jullie eigen belang 

is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ 

51Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie 

dat Jezus zou sterven voor het volk, 52en niet alleen voor het volk, maar ook om 

de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. 53Vanaf die dag overlegden 

ze hoe ze Hem zouden doden. 

 

Conclusie: Jezus wekt tijdens zijn rondwandeling op aarde doden op door te 

spreken. Jezus zegt tegen de omstanders dat de gestorvene slaapt. Hij spreekt 

niet tegen een dood lichaam, maar tegen een slapende ziel (in het dodenrijk).  

 

De meeste doden werden echter opgewekt toen Jezus stierf! 

Hij kwam niet op hun weg en sprak ook geen woord tegen hen, dan aan het 

kruis: HET IS VOLBRACHT.  

Hiermee lijkt de opwekking van de doden een directe vrucht van de dood en 

opstanding van Jezus. Na de dood van Jezus gingen de graven van veel 

gestorven heiligen open. De dood was door Hem overwonnen. Na de opstanding 

van Jezus stonden de doden op met een zichtbaar en herkenbaar 

opstandingslichaam. 

Mattheüs 27:52 De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven 

heiligen werden tot leven gewekt; 53na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de 

graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot 

aantal mensen. 
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Hiermee was het opwekken van de doden een zichtbaar teken dat het 

koninkrijk van de hemel nabij was gekomen. De heerschappij van de dood 

was overwonnen! 

 

Jezus proclameerde deze overwinning ook in het dodenrijk en nam de gevangen 

zielen van de doden mee naar het paradijs. 

Efeze 4:8 Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij 

gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg op’ – wat 

betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de 

aarde? 10Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de 

hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 

 

Openbaring 1:17 Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar 

Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de 

laatste. 18Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in 

eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 

 

Wat gebeurde er bij het sterven van Jezus? 

Jezus was verwekt door de Heilige Geest, geboren uit een vrouw, Hij was Gods 

Zoon en de Mensenzoon. Hij was God en mens in één persoon. Adam was de 

1e mens, Jezus was de 2e mens en de laatste Adam. Als mens was Adam bij de 

schepping uniek, hij was een twee-eenheid, zowel mannelijk als 

vrouwelijk!.......  

Ook Jezus was uniek. Hij was zowel goddelijk als menselijk. Misschien mogen 

wij ook hier wel zeggen dat Hij als mens zowel mannelijk als vrouwelijk was. 

Er was in ieder geval een eenheid in Hem waardoor Hij één kon zijn met de 

mens (man en vrouw) en de schuld van de mens kon brengen in de dood van het 

kruis. 

In de Bijbel lezen we dat wij daar met Hem zijn gestorven. Wij waren op dat 

moment met onze zondige natuur dus in Hem. 

Romeinen 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals 

Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven 

te leiden. 

 

Romeinen 6:8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook 

met Hem zullen leven, 

 

Galaten 2:19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, 

maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 

 

Toen Jezus stierf gebeurde er twee bijzondere dingen: Hij gaf Zijn Geest 

(goddelijke persoon) terug aan de Vader, en in zijn lichaam nam Hij ons 

mee in de dood aan het kruis. Het getuigenis daarvan is het doorboren van zijn 
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hart, waaruit water en bloed vloeide. Zijn lichaam en ziel bracht Hij in de dood, 

om met een nieuw verheerlijkt lichaam op te staan.  

Ook de 1e Adam “stierf” (diepe slaap) toen de vrouw uit hem werd genomen. De 

rib is het vlees wat uit Adam werd genomen en daarmee ook de ziel van de 

vrouw. 

Toen Jezus werd geboren waren wij in onze zondige natuur in Hem. De 

innerlijke strijd die Hem dat heeft gekost is voor ons ondenkbaar. Hij heeft 

gehoorzaamheid geleerd uit het lijden. Zijn Geest is niet besmet door de zonde. 

Toen Hij stierf, stierven wij met Hem. In zijn opstanding mogen wij door het 

geloof weer in Hem zijn. Dat is wedergeboorte, een nieuwe geboorte die 

mogelijk is door water en Geest. 

Zijn opstanding maakt het mogelijk dat wij in Hem kunnen leven. Dat is wat 

Jezus bedoelde toen Hij zei in Johannes11:25: ‘Ik ben de opstanding en het 

leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft 

en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 

 

De plaats van dood verlaten 

De geestelijke plaatsen van de dood (graf, dodenrijk) moeten verlaten worden. 

Het is een plaats van gevangenschap (van de ziel), waarover Jezus 

overwinnaar is. Hoe dan? Door op te staan! 

 

De overwinning van Jezus over deze dood moet zichtbaar worden! 

Dood heeft in het Oude Testament ook de betekenis van ‘geen zichtbaar 

leven in onze wandel en handel’, geen getuigenis. Door een schijnvroomheid 

ontstaat een geestelijke blindheid en doofheid, die ons in een doodslaap brengt. 

 

Jesaja 59:9 Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons 

onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, 

maar we dolen in het donker. 10 We tasten als blinden langs de muur, 

we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we 

alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood. 

 

De oproep tot het verlaten van plaatsen van duisternis en dood vinden we ook 

in de Bijbel. 

Jezus riep Lazarus uit het graf. ’Lazarus, kom naar buiten’  

Uitroepen is een kenmerk van een roepen uit de dood tot het leven. De plaatsen 

waaruit werd geroepen waren ook geestelijke plaatsen van dood.  

Het volk van Israël werd geroepen uit Egypte, een plaats van gevangenschap 

en dood. 

Het volk raakte echter opnieuw in een geestelijke gevangenschap en moest 

opnieuw worden uitgeroepen.  
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Jesaja 42:22 Maar nu is het volk beroofd en geplunderd, zijn jonge strijders zijn 

geketend en in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn zij geworden, en niemand 

die hen redt; ze zijn buitgemaakt, en niemand die zegt: ‘Geef terug!’ 

 

Is dat opwekken? Uitroepen uit de dood? 

Jesaja 49:8 Dit zegt de HEER: In het uur van mijn genade geef Ik je antwoord, 

op de dag van de redding zal Ik je helpen. Ik zal je behoeden, Ik neem je in 

dienst voor mijn verbond met de mensen, om het land weer op te richten, om 

het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven, 9om tegen gevangenen te 

zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom 

tevoorschijn!’ Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze 

weidegrond. 

 

De plaats van dood, van het oude leven, waar wij zelf de dienst uitmaken, 

moet door onze ziel verlaten worden en de plaats van het nieuwe leven in 

Christus moet worden ingenomen, waar Hij onze Koning en Heer is. 

Efeze 2:6 Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats 

gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 

Als de ziel in gevangenschap is geraakt moet aan de ziel vrijlating worden 

verkondigd (opwekking) en worden gebracht in Christus. 

 

De plaats waar onze ziel in slavernij wordt gehouden wordt in het Oude 

Testament aangeduid als een gevangenis, onderste kuil, diepte of put, een 

plaats van duisternis en dood. 

  

Psalm 142:8 Leid mij uit de beklemming(gevangenis), dat Ik uw naam mag 

loven in de kring van de rechtvaardigen: U hebt naar mij omgezien. 

 

Psalm 88:4 ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. 

5 Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf, ik ben als een man aan het eind van 

zijn krachten, 6 een naamloze dode, ik ben als een gesneuvelde in een 

massagraf, aan wie U niet langer denkt, losgerukt uit uw hand. 7 U hebt mij 

onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte, 

 

Psalm 69:16 Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen, 

de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten. 

 

Levendmaking 

Als gelovige moeten wij onze plaats innemen in de hemelse gewesten in 

Christus.  

God heeft ons met Christus levend gemaakt en met Hem in de hemelse 

gewesten gezet. 
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Onze ziel behoort niet op een duistere plaats. Wij mogen onze ziel gebieden de 

duistere plaatsen te verlaten.  

Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 

overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft 

gebracht, de vergeving van onze zonden. 

 

Elk deel van onze ziel mogen wij brengen in de hemelse gewesten.  

Elk deel van de mens (geest, ziel en lichaam) heeft te maken met dood en 

leven, ziekte, blindheid en doofheid, gevangenschap en onderdrukking, zegen en 

vloek. 

Door het offer van Christus zijn wij samen met Hem levend gemaakt naar geest, 

ziel en lichaam. Opwekking, genezing en bevrijding heeft daarom te maken met 

onze vrijmaking en levendmaking.  

1Korintiërs 15:20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de 

eerste van de gestorvenen. 21Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is 

ook de opstanding uit de dood er gekomen door een Mens. 22Zoals wij door 

Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 

 

Kolossenzen 2:13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, 

maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze 

zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij 

werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te 

nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen 

openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 

 

Geestelijke opwekking in de praktijk 

Heb je wel eens voor opwekking (in het algemeen) gebeden? Wat bedoelen we 

dan eigenlijk? Bedoelen we dan niet dat de Heilige Geest komt en ingrijpt, zodat 

mensen tot geloof gaan komen?  

Of is het zo dat, zoals Erlo Stegen schrijft is zijn boek over de opwekking in 

Kwazizabantu, Zuid Afrika: Opwekking begint bij jezelf? 

 

Leven wij als opgewekte mensen? (Dan moet je eerst gestorven zijn) 

Kolossenzen 3:3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus 

verborgen in God. 

 

Als gelovige ben jij met Christus gestorven! Je bent dus dood voor de zonde en 

levend in Christus. Maar wat is de praktijk van het leven in Christus?  

De waarschuwing aan de gemeente van Sardes in Openbaring 3 kan ons hierbij 

helpen.  

Deze gemeente werd getoetst op het leven in de volheid (zeven geesten van 

God) van de Heilige Geest. Van deze gemeente lezen wij dat zij op sterven na 

dood was. 
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Openbaring 3:1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: “Dit zegt Hij 

die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; 

overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. 2Word wakker, 

versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want Ik merk dat uw 

gedrag tekortschiet in Gods ogen. 3Herinner u dat u de boodschap hebt 

ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. 

Maar als u niet wakker wordt, kom Ik onverwacht als een dief, op een tijdstip 

dat u niet kent. 4Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. 

Zij zullen bij Me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. 5Wie overwint 

zal zich ook in het wit kleden.  

Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem 

getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. 6Wie oren heeft, moet 

horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” 

 

Dat kan ons dus ook gebeuren. Geestelijk dood gaan als wij met Christus zijn 

opgestaan. Hoe is dat gekomen? Wat moet er gebeuren? 

We lezen van ‘uw gedrag schiet tekort’, ‘wordt wakker’! Hou vast aan het leven 

zoals je het hebt ontvangen. Breek met het leven wat je nu leidt. 

 

De belofte van opwekking is dan: 

Wie overwint zal zich in het wit kleden en zijn naam zal niet worden geschrapt 

uit het boek van het leven. 

Het lijkt hier dat dit boek van het leven een boek is waarin de namen 

geschreven zijn van de personen die met Christus zijn levendgemaakt en levend 

zijn (daarvan een getuige zijn) bekleed met witte klederen (reinheid en 

heiligheid). 

 

Laten wij het nu dichterbij ons brengen. Het gaat bij ons leven in Christus om 

het leven door de Heilige Geest. 

We gaan geestelijk dood als wij het leven door de Heilige Geest kwijtraken! 

Op twee plaatsen in het Nieuwe Testament lezen wij hoe wij het leven door de 

Heilige Geest kunnen kwijtraken. Door Hem te bedroeven en door Hem uit te 

doven. In beide gevallen te zien in de gemeente van Sardes. 

 

Hoe worden wij weer levend? Hoe ontvangen/ervaren wij opnieuw de 

werking van de Heilige Geest? 

Wij gaan geestelijk dood als wij: 

1. De Heilige Geest bedroeven  

Efeze 4:30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel 

waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31Laat alle wrok en 

drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle 
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kwaadaardigheid.32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar 

zoals God u in Christus vergeven heeft. 

 

2. De Heilige Geest uitdoven  

1Tessalonicenzen 5:15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en 

streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16Wees 

altijd verheugd, 17bid onophoudelijk, 18dank God onder alle omstandigheden, 

want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19Doof de 

Geest niet uit 20en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft.  

21Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in welke vorm 

het zich ook voordoet. 23Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle 

opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn 

bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24Hij die u roept is trouw en doet 

zijn belofte gestand. 

 

Geen leven meer door de Heilige Geest betekent dat wij geestelijk dood zijn en 

moeten worden opgewekt. 

Er is een bedekking over ons denken gekomen en wij zijn geestelijk ingeslapen. 

Denk hierbij aan de zalving van Jezus om blinden ziende te maken. 

 

Efeze 5:14 ‘, Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u 

stralen.’ 

Wat is opwekking? Hoe komen wij opnieuw tot leven? 

• Wij moeten wakker worden.  

• Wij moeten opstaan.  

• Wij moeten ons aankleden.  

• Wij moeten gaan wandelen in het licht.  

 

De Bijbel noemt opwekken uit de dood het levend worden van iemand die 

gestorven is. Jezus zegt van de doden dat zij slapen. Als je iemand die slaapt 

wilt wakker maken dan moet je hem roepen. Dat is wat Jezus doet. 

 

Wakker worden 

Dit betekent ook voor de blinde herstel van zijn/haar (in)zicht, dat de 

bedekking wordt weggenomen. 

Schuldbelijdenis, bekering van een leven in de dood. 

Openbaring 3:3Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. 

Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. ……………… 

 

Opstaan 

Bij een verlamde hebben de geest en de ziel geen macht meer over het lichaam 

om naar Jezus te gaan. Het opstaan van een verlamde is daarom ook een beeld 
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van een opwekking uit de dood. Jezus spreekt bij genezing de verlamde op 

dezelfde wijze aan als de dode. Sta op en loop, …ga naar huis. 

Het begint waar onze eerste verantwoordelijkheid ligt. Daar begint ook het 

getuigenis van het nieuwe leven. 

 

Kies opnieuw voor het leven. Misschien ben je door onderdompeling gedoopt en 

heb je getuigd van het opstandingsleven, maar je slaapt als het ware een 

doodslaap en je bent het getuigenis van het nieuwe leven kwijt. 

Ga naar Jezus en belijdt dat je met Hem bent gestorven en opgestaan.  

Kies voor het leven van het opstandingsleven! 

1Tessalonicenzen 5:10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde 

zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 

 

Aankleden 

Openbaring 3:4Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. 

Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. 5Wie overwint 

zal zich ook in het wit kleden. 

 

Met witte kleren wil God ons kleden. Hierin wordt de gerechtigheid van God in 

Jezus zichtbaar gemaakt. Het is een leven in de kracht van de Heilige Geest, 

zichtbaar in ons leven door de vruchten van de Geest! 

Kolossenzen 3:12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en 

hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, 

bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef 

elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven 

heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band 

die u tot een volmaakte eenheid maakt. 

Het oude leven moeten wij afleggen als vuile klederen en met het nieuwe leven 

moeten wij ons bekleden. 

 

Wandelen in het licht 

1Tessalonicenzen 5:19Doof de Geest niet uit 20en veracht de profetieën niet die 

hij u ingeeft.  

Als wij de Heilige Geest uitdoven door de profetieën te negeren (verachten), 

doven wij de Geest uit en komt een geest van diepe slaap (doodslaap) over ons 

denken.  

Jesaja 29:10 Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie 

uitgestort: 

Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, 

verduisterd. 

 

Zoek de wil van God om die te doen! Profeteer de wil van God! 
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Profeteren had ook in het Oude Testament met leven uit de dood te maken. 

De profeet verkondigde de gerechtigheid van God. Het was rechtspraak over 

leven en dood. Denk maar aan Ezechiël en de profetie over de dorre 

doodsbeenderen. 

Ezechiël 37:1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest 

voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan 

alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel 

beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: 

‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: 

‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’ 4Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen 

deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5Dit 

zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven 

komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met 

huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en 

jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben.”’ 

7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een 

geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich 

aaneen voegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er 

huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei Hij 

tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de 

wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in 

deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd 

had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op 

hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 

11En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. 

Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad 

is afgesneden.” 12Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: 

Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik 

zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. 13Jullie zijn mijn volk, en 

jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben als Ik je graven open en jullie uit je 

graven laat komen. 14Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven 

komen, Ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat Ik de 

HEER ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 

 

In het Nieuwe Testament is er ook de keuze ook tussen leven en dood. Als wij 

ons laten leiden door onze eigen wil zullen wij zeker sterven (geestelijk dood). 

Hierdoor hebben wij geen deel meer aan het leven in het koninkrijk van God. 

 

Romeinen 8:12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden 

door onze eigen wil. 13Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw 

zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 

 

Het gevolg van deze keuze zien wij bij de gemeenten in Openbaring 2 en 3. 
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Hoe doden wij onze eigen zondige wil? 

Onze eigen wil afleggen betekent allereerst dat wij ons door de Heilige Geest 

laten overtuigen van de zondige begeerten. Afleggen betekent erkennen en 

belijden van onze zonden en kiezen voor de wil van God door de Heilige Geest. 

 

Galaten .5:19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, 

zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, 

jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- en 

slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing 

die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel 

hebben aan het koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 

24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht 

en begeerte aan het kruis geslagen. 25Wanneer de Geest ons leven leidt, laten 

we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 

 

Zonde tot de dood 

Zonde tot de dood is een bewuste keus om het kwade te doen. Hiermee stellen 

wij ons leven in dienst van afgoden. Dit betekent geen oordeel over ons eeuwige 

leven, maar wel over het leven op aarde.  

1Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet 

tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het 

leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood 

leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn 

aansporing om te bidden niet. 17Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt 

tot de dood. 

…….21Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. 

 

Zonde die tot de dood leidt is het offeren aan de afgoden, zoals wij ook lezen  

in het Oude testament, dat God toeliet om zijn volk te overtuigen van het kwaad: 

Ezechiël 20:23 Wel zwoer Ik in de woestijn dat Ik hen zou verspreiden onder 

vreemde volken en verstrooien in verre landen, 24omdat ze mijn regels en 

wetten negeerden en zich niet aan de sabbat hielden, maar de afgoden van hun 

ouders aanbaden.25Ik gaf hun zelfs slechte wetten, en regels die leidden tot de 

dood. 26Met hun eigen offergaven maakte Ik hen onrein, hun eerstgeboren 

kinderen liet Ik hen offeren, opdat ze in ontzetting zouden beseffen dat Ik 

de HEER ben. 

  

Een voorbeeld in het Nieuwe Testament is de bewuste zonde tegen de Heilige 

Geest van Ananias en Saffira, zij stierven en hadden geen deel meer aan het 

koninkrijk van God op aarde.  
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Handelingen 5:3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten 

misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst 

van het stuk grond achter te houden? 4 Je had het immers niet hoeven te 

verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen 

doen wat je wilde? Wat heeft je bezield (wat heeft je hart beïnvloed) om je zo te 

gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 

 

1Timotheüs 1:19.. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft 

hun geloof schipbreuk geleden. 20Onder hen bevinden zich Hymeneüs en 

Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet 

moeten lasteren. 

 

1Korintiërs 5:4 Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn, en de kracht van 

onze Heer Jezus bij ons is, 5moet u die persoon aan Satan uitleveren. Dan gaat 

zijn huidige bestaan verloren, opdat hij zal worden gered op de dag van de 

Heer. 

 

In Romeinen 6:16 lezen wij: 

Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet 

gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God 

gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17Maar God zij gedankt: u was slaven 

van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich 

hebt toevertrouwd, 18en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van 

de gerechtigheid. 19Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw 

begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en 

onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de 

gerechtigheid om heilig te leven. 20Toen u nog slaven van de zonde was, was u 

niet gebonden aan de gerechtigheid. 21Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen 

waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 

 

Openbaring 2:14 Maar enkele dingen heb Ik tegen u: sommigen houden vast 

aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val 

moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht 

zouden plegen. 15Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast 

aan de leer van de Nikolaïeten. 

 

Openbaring 2:20 Maar dit heb Ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes 

noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht 

en het eten van heidens offervlees verleidt. 21En hoewel Ik haar de tijd heb 

gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig 

gedrag op te geven. 22Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar 

plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 23haar kinderen zal Ik 

laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat Ik het 
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ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat Ik ieder van u zal belonen 

naar zijn daden. 24Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet 

aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden 

van Satan, zeg Ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25houd vast aan wat u hebt, totdat 

Ik kom.’ 

 

Afgoderij was niet minder dan geestelijk overspel. Het volk van God mocht 

alleen gemeenschap hebben met de ene God, ‘uw Man en Maker’ en ieder 

contact met een afgod was gemeenschap met boze geesten, met onderdanen van 

Gods tegenstander, de satan en dus ontrouw aan de Heer. Daarom staan 

zedeloosheid en afgoderij met elkaar in verband. Zij zijn aan elkaar gelijk en op 

beide stond in het oude verbond de doodstraf. Beide waren een gruwel in de 

ogen van de Heer. ‘Hoe kan alles in orde zijn, zolang de ontucht van uw moeder 

Izebel en al haar toverkunsten voortduren?’ (2 Koningen 9:22). ‘Balak moest 

hen ertoe aanzetten afgodenvlees te eten en ontucht te bedrijven’ (Openbaring 

2:14). 

Zoals de echtbreker één vlees geworden is met de vreemde vrouw, zo is de 

afgodendienaar één geest met de onreine geesten. 

Lees hierover ook: De brief van Judas, 2Petrus 2, Leviticus 16:7-9, Het 

apocriefe boek 1Henoch 7 en 8. 

 

Bij een overwinningsleven behoort ook getuigen (proclameren) van de 

overwinning van Christus over de dood. Ook de doop en het avondmaal zijn 

een proclamatie van het opstandingsleven. 

 

1e Opstanding 

De Bijbel spreekt over de 1e opstanding en de 2e dood. 

Hierin is de 1e opstanding de opstanding met Christus, omdat wij als christen 

ook met Hem gestorven zijn, hebben wij deel aan Zijn opstanding.  

De tweede dood kan nog wel schade aanrichten aan onze ziel, maar niet over 

ons heersen. 

Openbaring 2:11 Wie overwint zal van de tweede dood geen schade 

ondervinden.” 

Openbaring 20:6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste 

opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. 

 

Van schade aan de ziel wordt gesproken als het gaat over de werken. 

1Korintiërs 3:13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de 

dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht 

worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14Wanneer 

iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15Wanneer het 

verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen (schade lijden); hijzelf zal echter 

worden gered, maar door het vuur heen. 
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Openbaring 3:18 Daarom raad Ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur 

gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te 

bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u 

weer kunt zien. 19Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus 

volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 

 

Tenslotte 

‘Wek doden op’ is een opdracht om als het ware de bazuin te blazen over de 

ongerechtigheid en de boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen en 

daarbij in gehoorzaamheid ‘het beloofde land’ binnen te gaan van het 

opstandingsleven in de kracht van de Heilige Geest. 

 

Deuteronomium 30:19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat 

voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, 

voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, 

lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. 

 

Openbaring 3:19 Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus 

volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 20Ik sta voor de deur en klop 

aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we 

zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. 21Wie overwint zal samen met Mij 

op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader 

op zijn troon zit. 22Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten 

zegt.”’ 

 

Teus van Vliet, 1 oktober 2022 


