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Opdracht 1: Genees zieken 

 

De opdracht van Jezus aan de discipelen was ‘Ga op weg en verkondig: Het 

Koninkrijk van de hemel is nabij ….’, omdat de Koning Zelf op aarde was. 

Dit moest ook zichtbaar worden gemaakt in zieken genezen, doden opwekken, 

reinigen die aan huidvraat leiden en demonen uitdrijven. 

Mattheüs 10:7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 

8Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en 

drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 

 

Hoe? Jezus gaf hun kracht om zieken te genezen en macht en gezag over 

demonen. 

Luk.9:1 Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle 

demonen, en de kracht om ziekten te genezen. 2Daarna zond hij hen uit om het 

koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. 

 

Laten wij eens kijken naar de keuze die wij hebben bij een ziekte. 

Als wij bij ziekte hulp zoeken gaan wij te rade bij iemand die ons kan helpen. 

Iemand die wij vertrouwen als hulpverlener. 

Vragen die we hierbij kunnen stellen:  

Wie zou eigenlijk beter weten wat er aan de hand is dan Degene die ons heeft 

gemaakt, onze Schepper? 

Heeft God de gezondmaking uitbesteed aan specialisten? Wil God dat wij 

daarbij ons vertrouwen op mensen en middelen gaan stellen? 

De keuze die wij hebben bij een probleem als ziekte is: 

1. Zelf oplossen: De eigen oplossing, de thuisarts op internet, medicijnen, rust 

nemen. Dit kan helpen voor ons lichaam, maar geneest dit ook ziel? Stel dat de 

oorzaak ligt in onze ziel. 

2. Zoeken bij hulpverleners: Bij het vertrouwen op mensen boven God zien we 

in Jeremia 17:5 dat we onder een vloek kunnen komen. Hoe voorkomen wij dit? 

3. Vluchten of wegstoppen: De oorzaak wel weten, maar het probleem 

ontkennen. Oorzaken kunnen liggen in verslaving en openbare zonden. 

4. Jezus toelaten in onze ziekte of zwakte is de oplossing in de Bijbel. Voor 

ons is de weg van genezing onbekend, maar God kent die weg. Hij is onze 

Schepper. Jezus heeft in Zijn offer ook onze ziekten op zich genomen. Hij was 

ook daar in onze pijn. In de ziekte wil Hij bij ons zijn. Laten wij ons in ziekte 

de klachten aan Hem toevertrouwen. 

Psalm 91:15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,…. 

 

Een verborgen zonde (geheim) kan ons ziek maken. 

Verborgen zonden moeten in het licht worden gebracht. Zelfs generaties na ons 

kunnen hier last van hebben. 

Een geheim gehouden zonde brengt weer andere zonden voort en gaat 

uiteindelijk ons leven (emoties) beheersen. 
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Een verhaal wat dit in de Bijbel duidelijk maakt is de zonde van David die hij 

verborgen wilde houden. 

Hij merkte dat de Geest van God van hem was geweken. Hij was de vreugde in 

God kwijt en zag zijn kracht afnemen. Hij was bang om te moeten sterven. 

 

Wij lezen dat in Psalm 32 en 51, een psalm die hij schreef nadat de profeet 

Natan bij hem was gekomen omdat hij de zonde tegen Bathseba en haar man 

Uria wilde verzwijgen. Hij had Uria laten omkomen in de strijd. Een zonde 

waarop de doodstraf stond. Er was een bloedschuld (Psalm 51:16) over hem 

gekomen. 

Psalm 51:10 Laat mij vreugde en blijdschap horen: U hebt mij gebroken, laat 

mij ook juichen. 11 Sluit Uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld 

teniet. 12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij 

standvastig, 13 verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige Geest niet 

van mij weg. 14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een 

sterke geest. 15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars 

terugkeren tot U. 16 U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de 

dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 17 Ontsluit mijn lippen, 

Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. 

 

In Psalm 32 beschrijft David wat er gebeurt als wij onze zonden voor God 

verzwijgen (als er bedrog in onze geest is):  

Psalm 32:3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele 

dag. 4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in 

de zomerhitte. 5 Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik 

zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en U vergaf mij mijn zonde, mijn 

schuld. 
 

De gevolgen van een niet beleden zonde heeft invloed op ons lichaam: Onze 

botten teren weg en onze kracht smelt weg. 

In Psalm 139 zie je dat David hiervan geleerd heeft als hij aan God vraagt:  

Psalm 139:23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij 

kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. 

 

Dat zondige emoties ons lichaam aantasten lezen we ook in Spreuken, waar het 

gaat over afgunst, jaloersheid. 

Spreuken 14:30 Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt 

aan je botten. 

 

Het vaststellen van een ziekte op basis van onze klachten gebeurt normaliter 

door een arts. 

Na een diagnose wordt hier door de arts een naam aan gegeven op basis van 

wetenschappelijk onderzoek. 
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In de geneeskunde hebben we te maken met de reguliere geneeskunde, 

beschermd door de wetgeving en gebaseerd op een wetenschappelijke 

benadering maar ook alternatieve geneeswijzen of therapieën, waarbij het 

meer gaat om het herstel van evenwicht tussen lichaam en ziel door middelen 

waarvan de werking wetenschappelijk niet altijd te verklaren is. 

Geneeskunde, in de brede zin van het woord, omvat medische wetenschap maar 

ook een praktijkelement dat we kunnen benoemen als geneeskunst. De 

verhouding hierin is moeilijk aan te geven.  

‘Het gevaar bestaat dat men teveel af gaat op uitkomsten van onderzoek dan op 

verhalen van patiënten’, las ik in een artikel van Huisarts en Wetenschap. 

 

In een artikel over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 

Klachten (SOLK) werd ik weer bepaald bij het feit hoe weinig we eigenlijk 

weten van de oorzaak van veel klachten. (bij chronische klachtenbeelden als 

pijn, vermoeidheid, burn-out, depressie en angstklachten) 

 

Artsen spreken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 

Klachten (SOLK) als je lichamelijke klachten hebt, waarvoor bij goed medisch 

onderzoek geen aandoening is gevonden bij klachten die  al wat langer duren 

dan een paar weken. Als je al een tijd hoofdpijn hebt, moe bent of kampt met 

darmklachten, maar artsen geen medische verklaring vinden, spreken zij over 

SOLK. 
 

Hoe vaak komt het voor? 

Bij veel klachten vindt de huisarts geen ziekte als oorzaak: ongeveer 30 tot 50 

procent blijft somatisch onverklaard. Ook als patiënten uiteindelijk een 

verwijzing naar een specialist krijgen, wordt bij 40 tot 60 procent geen fysieke 

oorzaak gevonden. 

 

Hoe ontstaan SOLK? Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 

"Hier zijn verschillende theorieën over. Soms gaan ze uit van psychologische 

processen en een overbelasting van het stress-systeem. Andere theorieën leggen 

meer nadruk op gedrag en leefstijl. Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat er een 

hoop mogelijk beïnvloedende factoren zijn, zowel psychologische als 

lichamelijke en leefstijlfactoren. 

 

Psychologische invloeden: hoge werkdruk, lage werktevredenheid, gebrek aan 

sociale steun, financiële problemen, perfectionisme, het meemaken van heftige 

gebeurtenissen, het overmatig focussen op de lichamelijke gewaarwordingen. Er 

is soms (bij ongeveer 25 procent) ook sprake van een onderliggende depressie 

of angststoornis. 

 

Alternatieve geneeswijzen 
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Bij alternatieve geneeswijzen maakt het stellen van de diagnose en de basis van 

de behandeling meestal wel duidelijk wat de spirituele basis is van de 

geneeswijze.  

Bij de diagnose kan het gaan om verborgen kennis en bij de behandeling om 

kosmische krachten of energieën. 

De vraag is in dit verband, of deze verborgen kennis en krachten door God zijn 

gegeven om door ons te gebruiken voor een diagnose of behandeling? 

 

In Deuteronomium 18:10,11 verbiedt God de volgende praktijken: 

Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer 

verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, 

tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. 

 

Een diagnose gebaseerd op bovennatuurlijke kennis buiten God  noemt de Bijbel 

waarzeggerij (bijv. iriscopie). Behandeling door een bovennatuurlijke kracht 

die niet van God komt wordt toverij genoemd (bijv. magnetisme) 

De bron van Gods kracht is de Heilige Geest. 

Satan imiteert deze kracht door paranormale gaven aan de mensen te geven. 

Denk maar aan de tovenaars in Egypte. 

Wat nodig is bij de beoordeling van geneeswijzen en hun beoefenaars is in 

toenemende mate onderscheiding van geesten. 

Bidt om wijsheid bij twijfel over een aangeboden geneeswijze en beoordeel de 

spirituele basis van de therapie en de achtergrond van de therapeut. 

 

1Johannes 4:1 …Onderzoek altijd of een geest van God komt, 

 

Genezing door het offer van Jezus 

 

1Petrus 2:24 …Door zijn striemen bent u genezen. 

 

De genezingen die door Jezus werden verricht laten zien dat Hij met Zijn offer 

aan het kruis niet alleen onze zonden heeft gedragen op het kruis, maar ook de 

gevolgen voor ons lichaam.  

 

Jesaja 53:5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. 

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 

 

In Mattheüs 8 vindt de verwijzing plaats naar de vervulling van deze profetie in 

Jesaja 53. 

 

Mattheüs 8:16,17 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij 

hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas 

hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het 

die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. 
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Ook Petrus schrijft over genezing door het offer van Jezus in zijn brief. 

 

1Petrus 2:24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, 

opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen 

bent u genezen. 

 

Wil God dat alle mensen genezen? 

Genezing en redding horen in de Bijbel bij elkaar. 

Het werkwoord in de grondtekst ‘sozo’ betekent redden, behouden, verlossen. In 

de eerste plaats ‘in leven behouden, redden van de dood’, in de tweede plaats 

‘gezond maken, genezen’. 

 

Het woord komt in beide betekenissen voor in Markus 5:34. (vrouw die het 

kleed van Jezus aanraakte) 

Toen zei Hij tegen haar: Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen 

van uw kwaal. 

 

Evenzo in Markus 10:52 (Blinde man in Jericho), Lukas 17:19 (Melaatse man, 

een Samaritaan, één van de tien) en in 1Timotheüs 2:3,4 waar het ook gaat over 

de wil van God voor alle mensen. 

 

1Timotheüs 2:3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 

die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 

 

Genezing maakt onderdeel uit van het offer van Jezus zoals we gezien hebben in  

Jesaja 53:4,5 en 1Petrus 2:24. Deze losprijs is geldig voor alle mensen. Er hoeft 

niets meer voor te worden gedaan. 

 

1Timotheüs 2:5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God 

en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor 

allen, 

 

Het is belangrijk ons vast te houden aan het feit dat God ons wil genezen, het 

offer van Jezus heeft daarin voorzien. Evenals onze redding hebben wij ook 

onze genezing ontvangen door geloof. 

In dit geloof worden wij er ook voor bewaard dat wij ons vertrouwen voor 

genezing gaan stellen op anderen! 

 

Genezing van geest, ziel en lichaam 

Genezing door het offer van Jezus gaat verder dan de genezing van onze 

lichamelijke klachten. De mens bestaat, zoals we gezien hebben, uit een 

lichaam, een ziel en een geest. 
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Als wij voor genezing ons vertrouwen stellen op God ontvangen wij deze 

genezing allereerst in onze geest, evenals wij de vergeving ontvangen wanneer 

wij onze zonden belijden. De verwachting van onze ziel mag zich nu richten op 

de zegen van God. 

 

3Johannes :2 Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en 

dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 want tot mijn grote 

blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de 

waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. 

 

De weg van de waarheid, dus ook de genezing van de ziel zien wij ook in 

Filippenzen 4. 

 

Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees 

altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is 

nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank 

hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 

gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 

Dodelijke emoties 

Dr. Don Colbert (een huisarts sinds 1987 uit Amerika) heeft in 2003 een boek 

geschreven met de titel: Dodelijke emoties. 

Deze arts benadert het onderwerp van onze emoties vanuit wetenschappelijk 

onderzoek en zijn diagnose is dat een belangrijk deel van onze lichamelijke 

problemen niet worden veroorzaakt door een virus, bacterie of genetische 

aanleg, maar door giftige emoties (boosheid, angst, bezorgdheid, stress) en de 

uitwerking van deze emoties op onze lichaamscellen. 

Eén van zijn adviezen is; Leer om stress uit te schakelen.  

Baas over je emoties is een algemeen erkend genezingsprincipe in de 

psychologie. 

 

Over onze emoties heeft de Bijbel zeker wat te zeggen: boosheid, angst,  

schaamte, wrok, bitterheid, bezorgdheid, onrust. 

 

Laat over boosheid de zon niet ondergaan. 

Over angst zegt de bijbel vele malen, vrees niet! 

Over bezorgdheid, wees in geen ding bezorgd. 

Over onrust, dat God ons wil brengen in Zijn rust. Denk aan de Sabbath. Rusten 

in het volbrachte werk van Jezus voor ons aan het kruis. 

De reinigende kracht van vergeving. Het vergeven van onze schuldenaren. 

Gods liefde uitdelen. Zegenen van die ons vervloeken. 

God dienen met blijdschap.  

 

Genezing in het Oude Testament 
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Dat genezing een belangrijk getuigenis is en onderdeel van onze redding zien 

wij ook bij de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. 

Het volk werd door God uit Egypte geleid. Dit was vooral een geestelijke strijd 

met een bijzonder getuigenis, door het bloed aan de deurpost en het eten van het 

geslachte lam, het Pesachmaal. Het was een strijd tegen de goden van Egypte, 

waarvan de farao de vertegenwoordiger was. 

 

Exodus 12:11,12 Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en 

je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het 

pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle 

eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle 

Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER. 

 

Het gevolg was de bevrijding uit Egypte, maar ook de genezing van al de 

Israëlieten. 

Het volk van Israël verliet Egypte als mensen die ook lichamelijk waren 

hersteld. 

 

Psalm 105:37 Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud, niemand in hun 

stammen ging strompelend weg. 

 

In de woestijn ontvingen de Israëlieten de belofte van genezing, maar ook de 

voorwaarden. 

 

Exodus 15: 25 Daar in de woestijn gaf de HEER hun wetten en regels, en daar 

stelde hij hen op de proef. 26Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie 

God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden 

en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik 

Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ 

 

In de woestijn werd het volk door het hemelse manna gevoed en ook daar 

zorgde God voor hun lichamelijke welzijn. Zelfs raakte hun kleren en 

sandalen  niet versleten. 

 

Deuteronomium 29:4 Veertig jaar lang heeft hij u door de woestijn geleid en in 

al die tijd raakten uw kleren en uw sandalen niet versleten, 5en had u geen 

brood en geen wijn of andere drank nodig. Dat moest u ervan doordringen dat 

hij, de HEER, uw God is. 

 

Deuteronomium 34:7 Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het 

laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 

 

God openbaart zich aan zijn volk ook als hun Geneesheer, zowel geestelijk als 

lichamelijk. 
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Van Kaleb lezen wij toen hij aan Jozua het grondgebied van de Enakieten 

(reuzen) vroeg. 

Jozua 14:10 Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, 11maar nog altijd even sterk als 

op de dag (hij was toen 40 jaar) dat Mozes me op verkenning stuurde. 

 

Het vertrouwen op God als de Geneesheer vinden wij terug in het beloofde 

land bij de koningen als de leiders van het volk. 

David getuigt hiervan in Psalm 103 

 

Psalm 103:3 Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, 

 

We zien dit vertrouwen op God verloren gaan bij koning Asa. In 2Kronieken 16 

lezen we: 

 

2Kronieken 16:12,13 In zijn negenendertigste regeringsjaar raakte hij slecht ter 

been, vanwege een kwaal die hem veel last bezorgde. Maar ook toen hij ziek was 

zocht hij zijn heil niet bij de HEER, maar bij genezers. In het eenenveertigste 

jaar van zijn regering ging Asa bij zijn voorouders te ruste. 

 

Koning Asa ging met een ziekte aan zijn voeten niet naar God, maar stelde zijn 

vertrouwen op de genezers. (ca.600 jaar na de uittocht uit Egypte in 1446 v. 

Chr. koos het volk voor de genezers in plaats van God als hun Geneesheer). 

Genezers lossen het werkelijke probleem niet op, maar bestrijden de 

symptomen. Het is de God van de genezers die ons geneest. 

Door geloof in de genezer (arts), vereren wij mensen en plaatsen ons daarmee 

onder de vloek (Jeremia 17:5). 

Hiermee komen we op een terrein van geestelijke machten die uit zijn op onze 

vernietiging. 

 

Genezing door Jezus 

Johannes 5:19 Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, 

Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet 

de Zoon op dezelfde manier. 

 

Jezus genas allen die Zijn evangelie geloofden en tot Hem kwamen voor 

genezing (Mattheüs 4:24, 8:16, 9:35). In het komen tot Hem was reeds het 

werk zichtbaar van zijn Vader. 

Hoewel in Nazareth geen geloof was, maar ongeloof en daardoor geen kracht 

voor genezing, liet Jezus zich niet weerhouden enige zieken te genezen door 

handoplegging (Markus 6:1). Hierbij was het Zijn geloof en de kracht die van 

Hem uitging. Ook hierin deed Jezus de wil van zijn Vader. 

 

We zien dat Jezus bij de genezing de handen oplegt en dat Hij de genezing 

uitspreekt in plaats van te bidden voor genezing. 
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Jezus leert ook zijn discipelen te spreken in geloof. 

 

Markus 11:23,24 Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: Kom van je 

plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren 

zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg Ik jullie: alles waarom 

jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het 

krijgen. 

 

Het gaat hierbij om de woorden die we spreken als getuigenis van ons geloof. 

Wij getuigen hierbij wat wij reeds ontvangen hebben in geloof. 

Bij het spreken tegen de berg gaat het om het spreken tegen het probleem, wat 

ook een ziekte kan zijn. 

 

Jezus spreekt tegen de persoon met huidvraat: Markus 1:41 Word rein. Tegen 

de man met de verschrompelde hand: Markus 3:5 Steek uw hand uit. Tegen de 

oren van de dove man: Markus 7:34 Ga open! 

 

De apostelen volgen het voorbeeld van Jezus en proclameren de genezing en 

opstanding in de Naam van Jezus. 

 

Handelingen 3:6 …in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop. 

Handelingen 9:40 Tabita, sta op! 

 

Wat is onze rol bij genezing? 

Onze rol als gelovige zou een getuigenis moeten zijn van het feit dat God 

geneest door de kracht van de Heilige Geest. Hierin zijn wij dienaars van het 

werk wat Jezus doet. 

 

Handen opleggen 

Markus 16:18…en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op 

te leggen. 

 

Als wij op zieken de handen leggen is dat een daad van geloof dat God geneest. 

Hieraan hoeven wij niets toe te voegen, dan op te merken bij de zieke wat God 

doet en Hem daarvoor te danken. 

 

De gaven om te genezen 

Meerdere gaven spelen bij genezing een rol als een bevestiging van de 

prediking. 

 

1Korintiërs 12:8,9,10 …. aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van 

kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te 

genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten,……….. 
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Een woord van kennis 

Een woord van kennis is geen vorm van menselijke kennis. Het menselijk 

kennen wordt verkregen met het verstand, door studie en het op andere wijze 

verzamelen van informatie. Een woord van kennis bij genezing is een woord 

van de Geest wat op dat moment, door het uitspreken, een ziekte of kwaal aan 

het licht brengt. Door het aannemen van dit woord door de betreffende persoon 

(personen) vind genezing plaats. 

 

God gebruikt meerdere gaven om getuigenis te geven aan Zijn Woord door 

tekenen en wonderen. Bij genezingen is de gelovige slechts een kanaal waardoor 

God werkt. Wat zeker van belang is bij deze gaven is het geloof dat God zijn 

Woord bevestigt met de tekenen en wonderen en dat de gelovige zich uitstrekt 

om de gaven hiervoor te ontvangen. 

De tekenen en wonderen horen bij de prediking van het evangelie, ook nu! 

 

Romeinen 15:18 Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot 

stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en 

doe, 19door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de 

macht van Gods Geest. 

 

De rol van geloof 

Geloof is zeker een gave die bij genezing nodig kan zijn. Ook bij ons gebed 

speelt geloof een rol zoals wij zien wij bij ziekenzalving in Jakobus 5. De 

zalving met olie kan worden gezien als teken van de kracht van God door de 

Heilige Geest (Markus 6:13, Jakobus 5:14). Het is echter het gelovige gebed 

waardoor God genezing geeft. Ook hier geldt hetzelfde voor zonde en 

vergeving. 

 

Jakobus 5:15 Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten 

opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 

 

Als mensen geen geloof hebben voor genezing mogen wij hen aanmoedigen, of 

beginnen met een gebed om geloof in datgene wat God wil doen. Richt hierbij 

de aandacht niet op de ziekte, maar op Jezus. 

 

In het Nieuwe Testament wordt aan degenen die voor de zieken bidden hun 

ongeloof verweten en niet de zieken zelf (Markus 9:19)! 

Door het geloof van de vrienden in Markus 2 werd de verlamde man genezen. 

 

Markus 2:5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, 

uw zonden worden u vergeven.’ 

Markus 10-12 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op 

aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, 

pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; 
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allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog 

nooit gezien,’ zeiden ze. 

Dit gedeelte laat zien: 

• Dat het geloof van de vrienden bepalend is voor de vergeving. De 

verlamde man liet zich bij Jezus brengen (keuze). 

• Dat de redding (zonden vergeven) van de verlamde man vooraf gaat aan 

de lichamelijke genezing. 

• Dat de lichamelijke genezing een teken is wat het geestelijke (vergeving, 

autoriteit van Jezus) bevestigd. 

• Dat de verlamde man zijn genezing in ontvangst neemt door op te staan. 

 

De genezing in ontvangst nemen 

Belangrijk is de genezing in ontvangst nemen waarvoor is gebeden of die je van 

God hebt gevraagd. Hiermee eren wij God. Wij verwachten daarmee Zijn 

genezing en geven uiting aan ons geloof. 

Hoe? Door Hem te danken voor genezing. 

In de praktijk van het pastoraat / ministry de uitwerking testen door vragen te 

stellen.  

Kun je bewegingen doen die voordien pijnlijk of onmogelijk waren? 

Verplaatst de pijn zich? 

Ga dan door met bidden. Spreek de pijn aan om te verdwijnen in Jezus Naam. 

Ervaar je tintelingen in je lichaam? Zegen wat God aan het doen is. 

Waren er bolwerken in je denken? Bezorgdheid, onrust, ……. Merk op of de 

heerschappij van deze bolwerken is verdwenen en dank God voor Zijn 

gedachten over jou. 

 

Jeremia 29:11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie 

geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

 

God alleen de eer! 

Bij ziekte en genezing moeten we alleen God de eer geven. 

 

1Korintiërs 1:31 Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer 

beroemen. 

 

Ook als het gaat om de middelen die gebruikt worden. God wil niet dat wij eer 

geven aan de middelen, omdat dit leidt tot afgodendienst en Hij deelt Zijn eer 

niet met afgoden. 

 

Een voorbeeld hoe een middel van genezing leidt tot afgoderij, zien wij bij de 

koperen slang in Numeri 21. 

De mensen stierven door het gif van de slangen (Numeri 21:8). 

God gebruikte voor de genezing een verhoogde koperen slang als teken van het 

offer van Jezus aan het kruis.  
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Het kijken naar de koperen slang (zien naar Jezus offer), gaf genezing van het 

dodelijke gif. 

Het volk Israël ging echter het middel (de koperen slang) aanbidden en noemde 

deze Koperslang. Dit was in Gods ogen een gruwel. Pas in de tijd van koning 

Hizkia werd deze koperen slang vernietigd (2Koningen 18:4). 

 

Bij het eer geven aan dokters of medicijnen boven God, verliezen we de 

genezing die God ons geeft (we kunnen er geen aanspraak meer op maken). 

Geloof in God, die de Schepper is van de geneesheren en de geneesmiddelen 

geeft ons genezing. 

Als we genezing zijn kwijtgeraakt door het roemen in de middelen moeten we 

vergeving vragen, het kwaad afwijzen en bidden om herstel van ons geloof. 

 

Dit betekent zeker niet dat wij geen dokters mogen raadplegen of geen 

medicijnen mogen gebruiken. 

God heeft zowel dokters als medicijnen aan ons gegeven en zegent de werking 

als wij Hem daarvan de eer geven, zelfs als het medicijn vergif is voor ons 

lichaam. 

Eigenlijk is elk medicijn vergif voor ons lichaam, denk maar eens aan de 

schadelijke bijwerkingen voor ons immuunsysteem. Onder de bescherming van 

God zullen deze middelen ons geen schade toebrengen. 

 

Markus 16:18 … en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, 

 

Ons immuunsysteem 

Ons lichaam is bij de zondeval door God niet aan de ziektekiemen en virussen 

overgeleverd, maar is bij de schepping uitgerust met een immuunsysteem om 

ziektekiemen te doden en ons lichaam gezond te houden. 

Ons immuunsysteem kan wel worden aangetast of beschadigd (bijwerkingen 

van medicijnen). 

Bidden voor herstel van ons immuunsysteem bij genezing is zeker niet 

overbodig. 
 

Proclamatie over het immuunsysteem: 

In de naam van Jezus Christus van Nazareth spreken wij genezing uit over 

ons immuunsysteem om ons lichaam van elke ziekte en aandoening te 

herstellen. 

 

Gebed 

1Tessalonicenzen 5:23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle 

opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard 

zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en 

doet zijn belofte gestand. 

 

Teus van Vliet, 6 september 2022 


